
Tarot, de spiegel van mijn ziel – lezing - workshops - opleiding. 

1. 

In de basisreeks leg ik het accent op het zuiver leren waarnemen. We bekijken de kaarten naar vorm 

en inhoud. Naar kleur, getal, compositie..., de 4 elementen vuur, aarde, water en lucht. 

De gnostische stromingen, diverse culturen en religies zijn allemaal te ontdekken. 

Wat maakt dat Tarot als therapeutisch instrument super goed inzetbaar is. 

2. 

Daarna focussen we op de psychologische betekenis van de kaarten. Welke archetypische beelden 

omvatten zij ? Wat laten ze zien van onze ziel ? Kwaliteiten, leerpunten en verborgen kanten... 

Hier gaan we nog dieper in op wat het bij jou teweegbrengt. Hier staat zelfkennis voorop. 

3. 

Als laatste oefenen we met eenvoudige legmethodes. Steeds met de blik op hier en nu. Je leert je 

eigen projecties onderscheiden van de realiteit van de andere. Best een hele opdracht ! Via wisseling 

van rollen ervaar je beide polen. 

 

Wees welkom ! 

 Meebrengen: Schrijf-en tekengerief, gemakkelijke kledij, Pantoffels. 
 Inschrijven: zie bovenaan de balk aub 

 


